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Gebed voor de eerste dagen in de gevangenis

Goede God, ze hebben me hier gebracht, in deze gevangenis,
voor het eerst kom ik op een plek als deze.

God, het maakt me zo bang: hoe kan ik hier leven?
Ik ben opgesloten, achter deuren,
er is geen andere plek waar ik heen kan.

Goede God, Jozef, Paulus en Petrus,
daarover vertellen ze in de bijbel.

Zij waren ook in de gevangenis,

maar nooit alleen,

omdat U, God, ons nooit in de steek laat.

Daarom vraag ik U:
wees bij me, laat me niet alleen,
U bent de enige die mij kan helpen.

Sterk me in de tijd dat ik hier moet zijn, en leid me,
straks uit deze plaats naar nieuwe vrijheid.

Amen.
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